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VOORWOORD

Een samenloop van omstandigheden maakte van mijn tweede plaatsing Pretoria, 
van1963 tot 1966, de meest emotionele en spannende post in de Buitenlandse Dienst.
Bij aankomst trof ik er Jan van den Berg als  Ambassadeur, Louis Ravesloot als tweede 
man en Jo Braaksma als gefrustreerde Raad voor de Pers en Culturele Zaken.  Van den 
Berg zat er al twaalf of dertien jaar, bewonderde de Afrikaners en zag in hun beleid van 
“gescheiden ontwikkeling” de enige oplossing voor het land van zijn hart.  In ons land 
was dat steeds minder het geval en de Connie Braams en Sietze Bosgra’s waren sterk 
in opkomst.
Van den Berg voelde het oor van Den Haag niet meer te hebben, en besloot er uit te 
stappen, twee jaar vóor zijn pensioensleeftijd.  BZ-Minister Luns kon niet makkelijk een 
opvolger vinden voor deze problematische post, waardoor Louis Ravesloot relatief 
lang de leiding had. Het werd tenslotte Han Helb die begin ‘64 aankwam. Daar moest 
de grote Nederlandse kolonie wel even aan wennen. Hij verlegde koers en activiteiten 
van de ambassade zonder omwegen en zocht bv. al snel contact met het Christelijk 
Instituut van Ds. Beyers Naudé, niet bepaald een vriend van het regime.
Zelf was ik door jonge - uiteraard blanke - advocaten in Johannesburg overtuigd ger-
aakt van het fatsoen en het gelijk van de meer progressieve politieke krachten in het 
land.  Eén van hen, George Bizos, als advocaat betrokken bij het zogenaamde Rivonia 
proces, vroeg mij met nadruk om daarvoor Nederlandse journalistieke belangstelling 
te genereren.  “Er stonden doodstraffen op het spel.”
Via André Spoor deed ik mijn best. Zonder resultaat. Twee gelijkgezinde Amerikaanse 
diplomaten, John Miles en Ted Nelson, en ik besloten toen dat wij beurtelings alle 
zittingen van de slotfase van het proces zouden bijwonen voor rapport aan onze 
superieuren. De neerslag daarvan - althans mijn bijdrage - door Helb ook ongewijzigd 
doorgezonden aan het Ministerie, gaan hiernevens.
Daaraan toegevoegd zijn de volledige tekst van Mandela’s fameuze beginselverklaring 
van 20 april 1964 en een paar andere van mijn gerelateerde berichten.
Het bezoek aan Luthuli was van belang om vast te stellen of deze drager van de No-
belprijs voor de Vrede accoord ging met het toepassen van sabotage door het  ANC.
Aan het ‘Volkskongres oor Kommunisme’ nam de Nederlander prof.dr. Gijsbert 
Kuypers van de VU in Amsterdam deel.
John Harris was de eerste blanke die door het apartheidsregime werd opgehangen. 
Hij was geen communist, lid van Alan Paton’s Liberal Party (de enige vóor algemeen 
kiesrecht, een vloek in de kerk van apartheid), wier voorlieden in Pretoria,  Adelaine en 
Walter Hain, mijn beste vrienden waren. Beiden waren verklaard tot “banned person”, 
en konden daardoor niet spreken op de herdenkingsdienst voor Harris op de begraaf-
plaats in Pretoria.  Voor hen deed de 14-jarige zoon Peter Hain het woord.
Bij deze kleine bijeenkomst was ik aanwezig (zonder medeweten van Helb) vanwege 
mijn vriendschap met de Hains en Ann Harris.

Coen Stork
September 2016
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